
 

 

 
Beste ouders 
 
De sponsorloop van donderdag 28 maart 2024 was een groot succes! De leerlingen liepen 
honderden rondjes op de speelplaats voor het goede doel. Ze hadden zich immers vooraf 
laten sponsoren door familie en vrienden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 
Een recordbedrag van maar liefst 4575,80 euro werd op deze manier opgehaald! 
 
Die centen worden goed besteed. Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen 
dat ze kanker hebben. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat deze mensen hogere 
overlevingskansen en een betere levenskwaliteit tijdens en na de behandeling krijgen. 
 
Dank je wel aan alle lopers en sponsors. Jullie mogen héél fier zijn op wat jullie 
verwezenlijkt hebben! Dank je wel ook aan het oudercomité, dat eveneens een flinke 
bijdrage schonk aan deze actie. 
 
We zijn bij het einde van het tweede trimester. Er is hard gewerkt in de school. 
We mogen nu met z’n allen genieten van een welverdiende paasvakantie! 
 
Leerkrachten en directeur (0477/56 14 03 of directeur@glsdewegwijzer.be) 
 

         
 
 
te onhouden data 

 

  
maandag 1 april 2024 
maandag 15 april 2024 
maandag 15 april 2024 
dinsdag 16 april 2024 
 
woensdag 17 april 2024 
 
woensdag 17 april 2024 
donderdag 18 april 2024 
zaterdag 20 april 2024 

start paasvakantie tot en met zondag 14 april 2024 
zwemmen voor 1A + 1C + 6C en 1B + 4A + 6A 
medisch onderzoek voor de leerlingen van 4B 
‘Mega-Spelenpaleis’ voor de leerlingen van het 2e 
leerjaar te Brecht 
workshops waterproblematiek in de wereld voor de 
leerlingen van het 3e leerjaar 
kriebelen 
secretaressedag 
vormselviering 
 

Nieuwsbrief: 
paasvakantie 
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fluocontrole 
 
Vorige week deden we al een fluocontrole op de school. Deze week deden we opnieuw 
een fluocontrole bij de leerlingen en we konden nogmaals heel tevreden vaststellen dat 
zo goed als alle leerlingen in orde waren met het dragen van een flouhesje. Héél knap 
allemaal! 
 

 
 
kennismakingstoets in het 4e leerjaar vlot verlopen 
 
Binnenkort krijgen alle leerlingen van het 4e leerjaar Vlaamse toetsen voorgeschoteld. 
Nog nooit werden in Vlaanderen op zo’n grote schaal leerlingen netoverschrijdend 
getest. De betrokken ouders werden hierover al eerder geïnformeerd met een apart 
schrijven. 
 
De toetsen zullen volledig digitaal verlopen. Om de leerlingen hier al een beetje aan te 
laten wennen, werden deze week al kennismakingstoetsen georganiseerd. 
 
Het was de bedoeling om de leerlingen kennis te laten maken met het toetsplatform en 
het ICT-materiaal.  
 

 
 
monokorfbal Rijko 
 
Heel wat leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar van onze school namen deel aan de 
MOEV-sportactiviteit op woensdagnamiddag. Onder leiding van de trainers van 
korfbalclub Rijko en onze begeleidende leerkrachten werden wedstrijdjes korfbal op een 
kleiner veldje afgewerkt. We mogen gerust zijn, er is nog heel veel talent aanwezig bij 
onze leerlingen! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Zondag 31 maart is het…….. PASEN;    
het belangrijkste feest voor ons, 
vrienden van Jezus. 
We zijn blij omdat Jezus leeft. 
Jezus is weg uit het graf:  
Hij leeft voor altijd 
en door zijn leven, kunnen ook wij hoopvol en blij leven. 
Zoals wanneer de zon door de wolken breekt  
en een mooie regenboog ontstaat. 
Met Pasen kunnen ook wij tonen dat Jezus leeft,  
in alle kleuren van de regenboog. 
Laat ons rood rondstrooien zodat iedereen blij wordt. 
Toon oranje door mensen steeds nieuwe kansen te geven. 
Geniet van al het mooie om je heen,  
dan licht de kleur geel helemaal op. 
Laat ons ook zorgen voor de hele aarde, 
zodat Gods schepping mooi groen kleurt. 
Toon de kleur blauw om verdrietige mensen te troosten. 
Laat iedereen meetellen, dan kleuren we de wereld indigo. 
En tot slot vergeet nooit de kleur violet 
want weet dat God steeds voor ons zorgt. 
Als Jezus’ leven in ons straalt, breken ook wij open tot nieuw leven; 
een leven vol vreugde, goedheid, vergeving en vrede 
en dan wordt de wereld een droom van een wereld voor iedereen. 
 

Doen jullie mee??  
Kom met ons meevieren Paasdag 31 maart  
om 11.00 u. in de St.-Willibrorduskerk. 
 

De kinderen die wat centjes bij elkaar gespaard hebben tijdens de vasten, 
mogen hun spaarpotje meebrengen naar de viering. 
De kandidaat eerste communicanten mogen ook hun puzzel van het haantje 
meebrengen. Mis je een stukje, geen probleem teken zelf de haan maar of 
breng gewoon een mooie kleurplaat van een haantje mee.  
Zo wordt je een echte vriend van Jezus. Tot dan. 
      vormselcatechisten, werkgroep eerste communie en gezinsvieringen 
 

JEZUS

 



 
 
 

 


